
 

 

Sint-Maartenliedje. 
(mij welwillend medegedeeld door den heer J. Faber, te Alkmaar) 

 

Sinter Martes veugeltje, 

Rood rood Keugeltje, 

Rood rood rokkie an 

Dat is Sinter Martes man, 

Sinter Marte et een koe, 

Die komt alle hallige (heiligen?) toe. 

Koetjes ebben orens, 

Kerken dragen torens, 

Torens dragen klokken, 

Mooie meisjes dragen rokken, 

Mooie knechies dragen broeken, 

We zullen Sinter Marte zoeken: 

Sinter Marte ligt onder de bank 

Met een klan (klein) veugeltje in zijn hand. 

Hoe zou dat veugeltje ieten? 

Sinneke, Sinneke Piete 

Sinneke, Sinneke Horiaan (Moriaan ?) 

Laat het zonnetje ondergaan, 

Laat het zonnetje schijnen, 

Het ijs in het water verdwijnen; 

Laten de jongens nee school toe gaan 

En laten ze deer wat leeren, 

Dan krijge ze mooie kleeren, 

Laten ze deer wat zinge 

Op het Oosterpad 

Op het Westerpad 

Daar legge zoo veal oute, 

En as je op de kraaie-wurref komt, 

Binnen et hallegaar stamels en boute. 

 

(Opgeschreven uit den mond van een Markensch meisje). 

 

Haarlem, W.P.J. Overmeer 


