
Herdenking van de ondergang van de VL46 Copernicus
1926-2026

Vrijdag 22 mei 2026

P R O G R A M M A
	 14.30 UUR 	 Inloop Grote Kerk, Markt 63, Vlaardingen.
	 	 Aankomst van de bussen uit Marken.

	 15.00 UUR 	 Start bijeenkomst
	 	 Inleiding door mevr. mr. Willy van Bree.
	 	 Sprekers: dhr. drs. Frederik Zevenbergen, burgemeester van 
	 	 Vlaardingen, en dhr. Pieter Springer, nabestaande uit Marken. 
	 	 Koorzang: Marker Mannenkoor en Christelijk gemengd koor 
	 	 Marcantat.

	 15.45 UUR 	 Opening tentoonstelling in de Grote Kerk door de burgemeester.
	 	 Tijd voor verhalen tussen Vlaardingers en Markers.
	 	 Bezichtiging Grote Kerk en bezoek aan ‘de Waag’, 
	 	 onderkomen van de Historische Vereniging Vlaardingen.

	 17.00 UUR 	 Kerk en tentoonstelling sluiten. 
	 	 Voor onze gasten uit Marken is er in de kerk een broodje.

	 18.00 UUR  	 Vertrek per voet of met de bus naar het Vissersmonument 
	 	 aan de Koningin Wilhelminahaven.

	 18.30 UUR 	 Gelegenheid voor het maken van foto’s op de VL92 Balder.

	 19.00 UUR  	 Wij nemen plaats op de (gereserveerde) stoelen bij 
	 	 het monument.

	 19.15 UUR 	 Start herdenking
	 	 Inleiding door mevr. mr. Willy van Bree.
	 	 Sprekers: dhr. Rens de Ron, locoburgemeester van de 
	 	 gemeente Vlaardingen, en dhr. drs. Frits Loomeijer, 
	 	 oud-directeur Visserijmuseum Vlaardingen.
	 	 Vier scholieren van het Groen van Prinstererlyceum, Anna Boone, 	
	 	 Annika van der Wal, Josefiene Walburg en Jelle Buitendijk, lezen 
	 	 een gedicht over de ramp voor.
	 	 Muzikale ondersteuning door de Vlaardingen Band 
	 	 o.l.v. kapelmeester Wim Naujoks.
	 	 Na de herdenking is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

Tenslotte is er nog gelegenheid de VL92 Balder te bezichtigen en is er bij 
partycentrum ’t Prikkewater gelegenheid tot het drinken van een afscheidsdrankje. 

Onze vrienden uit Marken vertrekken daarna weer huiswaarts.


