
 

 

‘De Papierbox (Ode aan de 019) 
(Op de melodie van de ’Engelbewaarder’, tekst Klaas de Groot) 

 
Duizenden folders, duizenden boeken 

Kranten en tijdschriften, om op te doeken 

Kartonnen dozen, met tempex er bij 

Dat kan je niks schelen, je wilt alles kwijt 

 

Iedere vrijdag, men komt het ophalen 

Zij doen dit vrijwillig, dus niet over klagen 

Soms wat vergeten, maar niet getreurt 

Breng het dan zelf langs, dat is zo gebeurt 

 

Refrein: 

Je weet nu, 

Een Papier Box, op Marken bestaat 

De Papier Box 

De hele dag, voor jou paraat 

Breng je het zelf 

maak dan de stapels wel keurig net 

(Want) je moet weten, er wordt op je gelet. 

 

Elke drie weken, komt Nina’s vrachtwagen 

Nul Negentien, om 't papier op te halen 

Al dat papier, dat brengt wat te weeg 

Een uurtje lang zwoegen en de box is weer leeg 

 

Dan is er weer ruimte, voor nieuwe archieven 

Kartonnendozen, vol liefdes brieven. 

Ja zo’n papier-box, dat is reuze fijn 

Box nummer 12, daar moet je zijn. 

 

Refrein 

 

Iedere avond, zo wordt steeds gekeken 

De rotzooi opruimen, als dat is gebleken 

Ja zo’n papier-box, dat is reuze fijn 

Box nummer 12, daar moet je zijn. 

 

 Refrein 


