Vrijheid mag wat kosten

Vroeger was oorlog verleden tijd
recent noch dichtbij. Oudemensenpraat,
in steeds mooiere woorden opgehaald.
Juichend het einde: jeeps met een ster! Zweeds wittebrood!
Het beleefde heden vergaat in vergetelheid,
en feiten worden opgeklopt tot heldendaad,
in suikerzoete plots ingedikt,
door Netflix-kijkers gretig opgelikt.

Men ziet vrijheid als een verworven recht,
al wordt allengs vergeten wat die heeft gekost.
Geen bloed, geen tranen. Slechts valse heroiek.

Want wat wordt de verliezers ontzegd,
als 1dealen al gaande worden gelost,
toekomstdromen geruild voor retoriek?

Kan vrijheid teren op vergane heldendaden?
Of moeten we voor vrede blijven vechten?
Staan we ook vrijheid toe aan onbeminden?
Tot hoever dekt onze eer de schade?
En gunnen we verliezers eigenlijk rechten?
Nooit bestaat vrijheid zonder genade.



