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4 mei 2025 

Herdenking oorlogsslachtoffers op Marken 

op zondag 4 mei 2025 om 19.15 uur 

in Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90 op Marken 

 

  en vanaf 19.53 uur buiten bij het ‘Herinneringsplein WO II’. 

Landelijk thema: ‘80 jaar vrijheid’ 
 

Medewerkenden: 

-  Christelijke Muziekvereniging ‘Juliana’ o.l.v. dirigent Alexis Artavanis 

-  Het ‘Marker Mannenkoor’ o.l.v. dirigent Jan Peereboom 

-  Leerlingen van de Christelijke basisschool ‘De Rietlanden’ 

-  Burgemeester Marian van der Weele, namens de gemeente Waterland 

-  Kinderburgemeester Caitlin Groot, namens de gemeente Waterland 

-  Lieutenant Colonel Royal Marines R.W.F. Thurstan (Richard) 

    UK Royal Navy Liaison Officer 

-  Luitenant-Kolonel der Mariniers Robert van Riel 

-  Stichting Dorpshuis Het Trefpunt 

-  André Peereboom (techniek) 

 

Organisatie: Christelijke Oranjevereniging ‘Marken en Oranje’. 

 

Opening door ‘Juliana” en het ‘Marker Mannenkoor’ met ‘Largo’  (uit Regina Magna)  

 

Welkomstwoord door bestuurslid Oranjevereniging   

 

Het ‘Marker Mannenkoor’ zingt ‘De volken woeden en strijden.’  

 

Bijdrage door burgemeester Marian van der Weele 

 

Het gedicht ‘nooit mogen wij vergeten’ wordt voorgedragen door een leerling van 

basisschool ‘De Rietlanden’.   
 
Nooit mogen wij vergeten 
Wat hoogmoed heeft misdaan, 
Een nieuw geslacht moet weten, 
Hoe bang zijn heengegaan,  
de mannen en de vrouwen, 
Een lange lijdens trein, 
De oogst van blind vertrouwen, 
is hooguit bloed en pijn. 
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Nooit mogen wij vergeten, 
Dat oorlog, oorlog zaait, 
Dat elke nieuwe vete, 
Weer nieuwe wreedheid maait, 
Slechts liefde doet ontspruiten, 
Vruchten die zuiver zijn, 
Vreugde zo zoet als druiven, 
vrede die vloeit als wijn. 
 
Nooit mogen wij vergeten,  
haat won nog nooit een strijd, 
Elk hart dat wil vergeven, 
dat overwint altijd! 
Het leed is nooit verleden, 
de doodstrein nooit voorbij, 
Tenzij Gods vrede heden, 
bloeit als een bloem in mei. 
A.F Troost 

 

Samenzang: ‘Geef vrede Heer geef vrede’ 

 

1 Geef vrede Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd 

 Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit. 

 Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert 

 ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. 

 

2 Geef vrede, Heer, geef vrede, Gij die de vrede zijt, 

 die voor ons heeft geleden, gestreden onze strijd, 

 opdat wij zouden leven bevrijd van angst en pijn, 

 de mensen blijdschap geven en vredestichters zij. 

 

Het ‘Marker Mannenkoor’ zingt ‘All night ,all day’ 

 

Het gedicht ‘al zijn we weer allen 2 min stil’ wordt voorgedragen door een leerling van 

basisschool ‘De Rietlanden’. 1 min 
 
Al zijn we weer allen twee minuten stil, 
Toch blijft de aarde gewoon draaien, 
Blijven de vogels hun lied zingen 
En krijsen nog steeds de zwarte kraaien. 
 
Twee minuten stilte in een mensenleven, 
Hoeveel levens heeft het ons gekost? 
Hoeveel mensen werden er vermoord? 
en hoeveel schoten werden er gelost? 
 
Weten wij nog waarom wij herdenken? 
Of is het een ingeslopen ritueel? 
Gewoon maar even twee minuten stil zijn, 
Want ach, die oorlogen, het zijn er nog teveel. 
 
Niet 1 oorlog mag vergeten worden, 
Geen mens vergeten die het leven liet, 
We staan ook vandaag 2 minuten stil, 
Bij de slachtoffers, maar ook vergeten  
Wij de nabestaanden niet. 
 
Hoeveel kogels worden er nog verschoten? 
Hoeveel raketten nog gelanceerd? 
Hebben we door al die oorlogen 
dan helemaal nog niets geleerd? 
 
En zijn we zomaar even 2 minuten stil? 
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Bijdrage Lieutenant Colonel Royal Marines Richard Thurstan 

UK Royal Navy Liaison Officer 

 

‘Juliana’ speelt ‘Remembrance Day ‘ met medewerking van 1e Luitenant b.d. Jan 

Commandeur 

Samenzang: ‘Gelukkig is het land. 
1.Gelukkig is het land, 
dat God den Heer beschermt. 
Als hij met moord en brand, 
de vijand rondom zwermt, 
en dat men meent: hij zal 
’t schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan,  
hij zelf komt tot den val 
 
2.Gedankt moet zijn de Heer, 
de God die eeuwig leeft, 
dat Hij ons ’t zijner eer 
deze overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewacht! 
o Heer,o Heer,o Heer, 
hoe groot is uwe macht 
 

‘Band of Brothers’ uitgevoerd door ‘Juliana’ met voordracht van Luitenant-kolonel der 

Mariniers Robert van Riel  

 

 
 

Film muziek gecomponeerd voor de tv-serie/ film Band of Brothers van Steven Spielberg, over 

de lotgevallen van een Amerikaanse Compagnie soldaten tijdens de bevrijding van Europa in 

de Tweede Wereldoorlog. Geschreven door Michael Kamen. 

 

Allen gaan naar buiten: eerst ‘Juliana’, dan het ‘Marker Mannenkoor’ en daarna het publiek 

om 19.53 uur. 

  

‘Juliana’ en het ‘Marker Mannenkoor’ stellen zich naast elkaar op voor de muur van 

Dorpshuis Het Trefpunt. 

 

Muzikale omlijsting door ‘Juliana” tot aan het signaal ‘Taptoe’. 

 

Signaal ‘Taptoe’ door de hoornblazer, Conny Boes, van ‘Juliana’ gevolgd door 2 minuten stilte 
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Samenzang ‘Wilhelmus’ begeleid door het ‘Juliana’ 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwond 

 

Bestuurslid Oranjevereniging  geeft het woord aan leerlingen van basisschool ‘De Rietlanden’. 

 

Leerling van basisschool ‘De Rietlanden’:  

 

Dit zijn de namen van de Marker mannen die gesneuveld zijn in de Tweede Wereldoorlog: 

 

Cornelis Zeeman, 40 jaar 

18 november 1939, monding van de Theems, Engeland 

 

Jaap Teerhuis, 59 jaar 

25 januari 1941, Londen, Engeland 

 

Emgert Zondervan, 21 jaar 

maart 1942, Balikpapan, Borneo, Indonesië 

 

Klaas Dorland, 20 jaar 

3 september 1942,  Mülheim aan de Ruhr, Duitsland 

 

Pieter Schipper, 57 jaar 

14 september 1942, Caribische Zee, 110 mijl ten noorden van Trinidad 

 

Hein Visser, 57 jaar 

27 april 1943, Middellandse Zee, 10 mijl Oost-Noordoost van Kaap Bengat, Algerije 

 

Jacob Boes, 41 jaar 

24 februari 1944, Atlantische Oceaan, voor de Straat van Gibraltar 

 

Cornelis de Groot, 31 jaar 

13 september 1944, op de Rijn bij Millingen a/d Rijn 
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Frederik Schouten, 56 jaar 

4 februari 1944, Ergste, Duitsland 

 

Cornelis Visser, 28 jaar 

23 maart 1944, Indische Oceaan, ten zuiden van Ceylon 

 

Jaap Janssen, 66 jaar 

22 april 1945, New York, Verenigde Staten van Amerika 

 

 

Leerling van basisschool ‘De Rietlanden:  

Dit zijn de namen van de bemanningsleden van de Engelse bommenwerper Short Stirling 

BK710 149e Squadron Royal Air Force. 

Opgestegen van vliegbasis Lakenheath in Suffolk Engeland 25 Mei 1943. 

Neergestort in de Noordzee 40 km westelijk van Texel in de nacht van 25 op 26 mei 1943 

 

Sergeant Jack Hendry Uden   21 jaar   Royal Air Force 

Sergeant Leslie George Hadden  24 jaar   Royal Air Force 

Flying officer Walter Edwin Lawrence Morse 25 jaar   Royal Air Force 

Flying officer Howard Stephen Winchester  26 jaar   Royal Air Force 

Sergeant Horace Stephen Scott   28 jaar   Royal Air Force 

Sergeant Frederick Arthur Williams  34 jaar   Royal Air Force 

Sergeant Charles John Percival   26 jaar   Royal Air Force 

 

 

Leerling van basisschool ‘De Rietlanden’: dit zijn de namen van de bemanningsleden van de 

Engelse bommenwerper Short Stirling BK716 218e Squadron Royal Air Force. 

Opgestegen van vliegveld Downham Market in Norfolk Engeland 29 maart 1943. 

Neergestort in de nacht van 29 op 30 maart 1943 in het Markermeer in de ‘Kuil van Marken’. 

 

Flying officer John Frederick Harris   29 jaar  Royal Air Force 

Sergeant Ronald Kennedy   22 jaar  Royal Air Force 

Flying officer Harry Gregory Farrington  24 jaar  Royal Canadian Air Force 

Sergeant Charles Armstrong Bell  29 jaar  Royal Air Force 

Flying officer John Michael Campbell  30 jaar  Royal Air Force 

Sergeant John Francis James McCaw  20 jaar  Royal Canadian Air Force 

Sergeant Leonard Richard Shrubsall  30 jaar  Royal Air Force 
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Bestuurslid Oranjevereniging nodigt burgemeester Marian van der Weele en kinderburgemeester 

Caitlin Groot uit om een krans te leggen namens de gemeente Waterland, begeleid door 

‘Juliana’ 

 

Bestuurslid Oranjevereniging nodigt Lieutenant Colonel Royal Marines R.W.F. Thurstan ( Richard)  

En Luitenant-Kolonel der Mariniers Robert van Riel uit voor een kranslegging, begeleid door ‘Juliana’ 

 

Leerlingen van basisschool ‘De Rietlanden’ leggen een bloemstuk bij de Engelse 

gedenktekens, begeleid door ’Juliana.’ 

 

Leerlingen van basisschool  ‘De Rietlanden’ leggen een bloemstuk bij het Marker 

gedenkteken, begeleid door ‘Juliana.’ 

 

Leerlingen van basisschool ‘De Rietlanden’ plaatsten poppie kransen, begeleid door ‘Juliana’ 

 

Bestuurslid van de Oranjevereniging nodigt de nabestaanden uit om bloemen neer te leggen. 

‘Juliana’ speelt koraalmuziek. 

 

Bestuurslid van de Oranjevereniging nodigt allen uit voor het defilé langs de gedenktekens; 

‘Juliana’ speelt koraalmuziek. 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

             Het wordt op prijs gesteld als u uw mobiele telefoon uitschakelt . 

                                                                                                                                         


