Een grote IFan

SV Marken heeft een Fan

Hij leeft zowaar op ’t voetbalveld
En als ik in de buurt ben

Komt hij naar mij toegesneld.

We praten wat, ik geef hem eten,
Hoe hij heet ‘k heb geen idee
Wel is het goed te weten

Hij pikt graag een graantje mee.

Onlangs is hij aangevallen
op z’n kruin zit een beschadiging
‘k wet niet wat er is voorgevallen
of waar de ruzie over ging.

Hij die met de kippen op stok gaat,
niemand die dat hem belet,

is ’s morgens vroeg paraat

als ik nog lig te slapen in m’n bed.

Toch zijn wij de beste vrinden

het voetbalveld dat is zijn home

als ik hem zoek, weet ik hem te vinden
want hij verschuilt zich in een boom.

Wanneer er dan een wedstrijd is

ziet hij de spelers komen en weer gaan

zo loopt hij geen wedstrijd mis

ja, die grote SV Marken Fan is onze Haan
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