Jeu de Boules

Zondags rond het middaguur,
gaan we spelen met z’n allen.
Met passie en vol vuur,

tonen we onze ballen.

Laat je alle drie de ballen,

en dat is een stunt.

Rond dat kleine balletje vallen,
scoor je voor elke bal een punt.

Wie in ’t geheel niet scoort,
moet in de broek, de billen bloot.
’t is eenmaal zo het hoort,
hilariteit is groot.

Dan zal ook de winnaar blijken.

wie nog niet begrijpt wat ik bedoel,
Moet maar een keertje komen kijken,
want we spelen *“‘Jeu de Boules”.

We rollen ze over de grond,
voor en naast elkaar.

Z.o dicht mogelijk rond,

die aller kleinste daar.

Mannen, vrouwen met elkaar,
spelen om de hoogste score.

Die wint, zo gaat dat ieder jaar,
de cup met grote oren.

We maken af en toe een geintje,

’t is een en al gezelligheid.
Drinken een biertje en een wijntje,
aan ’t einde van de wedstrijd.
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