
Visiter Marken, c’est visiter la maison de Sijtje 
Boes, la reine du souvenir des Pays-Bas.

Imaginez-vous, dans le passé, en visitant sa 
maison à l’intérieur original de 1924.

Laissez-vous tenter par l’histoire de sa vie en 
écoutant la visite audio et découvrez des faits 
intéressants sur Marken.

Prenez votre photo Snapchat unique en 
costume traditionnel de Marken à n’importe 
quel endroit de Marken pendant 48 heures, 
pour égayer votre visite dans notre village.

Et…. n’oubliez pas d’apporter un joli souvenir 
pour la famille, les amis ou vous-même bien sûr.

Bezoek het originele
Marker kijkhuisje

van Sijtje Boes

Unieke audio en licht tour
(audio in meerdere talen)
audio and light guided

10% Korting op souvenirs
10% Discount on souvenirs

Gratis Snapchat filter in 
traditionele klederdracht
Free Snapchat filter with 
traditional Marken costum

Sijtje Boes
Eil.

Marken.

Sagt man Marken, Sagt man Sijtje Boes, 
der Souvenirkönigin der Niederlande.

Stellen Sie sich bei einem Besuch in ihrem Haus 
mit originalem Interieur von 1924 vor, in die 
Vergangenheit zurückversetzt zu werden.

Tauchen Sie ein in ihre Lebensgeschichte, 
hören Sie die Audiotour und erfahren Sie einige 
interessante Fakten über Marken.

Machen Sie Ihr einzigartiges Snapchat-Foto in 
traditioneller Marken-Tracht an einem beliebigen 
Ort in Marken für 48 Stunden, 
um Ihren Besuch in unserem Dorf aufzuhellen.

Und…. Vergessen Sie natürlich nicht, ein schönes 
Souvenir für Familie, Freunde oder sich selbst 
mitzubringen.

Sijtje Boes
Experience

Sijtje Boes Experience

Havenbuurt 19c
1156 AL Marken
+31 610401788



Visiting Marken, means visiting the house 
of Sijtje Boes, the souvenir queen of the 
Netherlands.

Imagine yourself, back in time, with a visit to her 
house with original 1924 interior.

Endulge yourself in her life’s story hearing the 
audio tour and learn some interesting facts about 
Marken.

Take your unique Snapchat picture in traditional 
Marken costume at any place in Marken for 48 
hours, to brighten your visit to our village.

And…. don’t forget to bring a nice souvenir for 
family, friends or yourself of course.

Visitar Marken significa visitar la casa de Sijtje 
Boes, la reina de los souvenirs de los Países 
Bajos.

Imagínese atrás en el tiempo, con una visita a 
su casa con interior original de 1924.

Sumérgete en la historia de su vida escuchando 
el recorrido en audio y aprende algunos datos 
interesantes sobre Marken.

Tome su foto única de Snapchat, en traje 
tradicional de Marken, en cualquier lugar del 
península durante 48 horas, para alegrar su 
visita a nuestro pueblo.

Y…. no olvides llevar un buen recuerdo para 
la familia, los amigos o, por supuesto, para ti 
mismo.

Unieke blik op
het verleden

An unique 
view on 

traditional 
history

Origineel interieur
uit 1924

Original 
interior 

from 1924

Zeg je Marken, zeg je Sijtje Boes, 
de souvenirkoningin van Nederland.

Waan je terug in de tijd met een bezoek aan haar 
originele kijkhuisje, het interieur staat er zelf net 
zo bij als in 1924.

Dompel je onder in het leven van Sijtje door 
middel van de audiotour en ontdek de leukste 
weetjes over Marken.

Maak je bezoek aan Marken nog leuker met een 
leuke Snapchat foto in traditionele klederdracht, 
want die zit bij de entree inbegrepen. 

En… vergeet niet om een leuk aandenken mee te 
nemen voor familie, vrienden of jezelf natuurlijk.


