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Vespers in de stille week in 2023 
 

Uit liefde voor jou … de minste willen wezen. 
 

Stille Zaterdag 
8 april 2023 

om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken 
 

Liturg: Sijtje Stoker 
Jannetje Appel 

Organist: Sebastian van der Pluijm 

 
 
 
 
 
 
 
Orgelspel  
 
Luiden van de klok 
 
Zingen: Processielied (melodie: Lied 281 Liedboek) 
 
1 Wij zoeken hier uw aangezicht. God houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
4 Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan met Uw goedheid vast. 
Kyrie eleison! 
 
5 Weerspreek de nacht die is gedaald, waar wij van U zijn afgedwaald. Kyrie eleison!  
 
6 Wij vragen vrede voor elkaar. Wanneer maakt gij ons bidden waar? Kyrie eleison! 
 
Openingsvers (staande en in beurtspraak) 
 
Liturg:  Verheft uw hart. 
Gemeente:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Liturg:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Gemeente:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
Amen. 
 
Zingen: Psalm 42: 4 en 5 
 
4 Zie, gekerkerd in verlangen, 
balling ver van waar Gij woont, 
houden bergen mij gevangen 
waar uw heerlijkheid niet troont. 
Watervloed roept watervloed. 
Aller diepten euvelmoed 
heeft mij met geweld bedolven: 
al uw baren, al uw golven! 
 

5 Laat zijn trouw de dag verblijden 
en zijn lied de duisternis. 
Tot Hem roep ik in mijn lijden, 
die de God mijns levens is: 
Vaste grond van mijn bestaan, 
waarom ziet Gij mij niet aan? 
Moet ik onder ’s vijands slagen 
thans dit somber rouwkleed dragen?
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Schriftlezing: Oude Testament: Jesaja 53: 1-12 
 
Zingen: Psalm 42: 6 en 7 
 
6 God, dit zal mijn hart doorboren, 
dit gaat mij door merg en been – 
van mijn vijand moet ik horen: 
‘God is ver, gij staat alleen!’ 
Honend vraagt men dag en nacht: 
‘Waar is God, die gij verwacht?’ 
In verdrukking moet ik leven, 
door mijn vijanden omgeven. 
 

7 Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt  mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven.

Evangelielezing: Johannes 19: 31-42 
 
Stiltemoment 
 
Een stem vraagt: 
Waarom is deze nacht zo anders dan andere nachten?  
Want alle nachten slapen wij en nu zijn wij samen om te waken. 
Liturg:  
Dat is de nacht waarin wij gedenken, dat God zijn volk Israël uitgeleid heeft uit 
Egypte en hen door water en woestijn op weg gezet heeft naar het beloofde land. 
 
Zingen: Lied 587: 2 en 4 
 
2 Eén mens moet sterven om een volk te redden. 
Door uw gehoorzaam lijden kan ik verder, 
warm ik mij aan uw liefde die niet loochent. 
Open mijn ogen. 
 
4 Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie, 
de mens die uit de hemel is geboren. 
Ik ben de gesel die Hem openhaalde 
ik laat hem vallen. 
 
Een stem vraagt:  
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Liturg:  
Dit is de nacht waarin wij gedenken, dat onze Messias als eersteling van de mensen 
de banden van de dood verbroken heeft. 
 
Een stem vraagt:  
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? 
Liturg:  
Dit is de nacht waarvan geschreven staat: “Al zei ik: “laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht”, ook dan zou het duister voor u niet donker 
zijn – de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht”. 
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Zingen: Lied 587: 6 en 7 
 
6 Zing met de psalm: geen woord is er gebroken – 
de waarheid is gezien om te geloven. 
Daarom Heer Jezus, met de ooggetuige 
wil ik mij buigen. 
 
7 Rijke geschenken zou ik willen geven, 
eerbied en dank, de mirre van mijn leven. 
Eer aan de Heer, die dood en duister keerde, 
Licht voor de wereld. 
 
Gebeden 
 
Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie van lied 367e 
 

 
Stil gebed 
 
Gebed des Heren 
 
Aansteken van de Paaskaars 
 
Slotlied: Lied 598 
 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
 
 
Zegenbede (staande) 
 
Liturg: De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal onze harten en 
gedachten behoeden in Jezus Christus. 
 
Amen 
 
 
 
 
 
In stilte verlaten wij de kerk. 
 
 


