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Vespers in de stille week in 2023 
 

Uit liefde voor jou … de minste willen wezen. 
 

Goede Vrijdag 
7 april 2023 

om 20.00 uur in de Grote Kerk op Marken 
 

Voorganger: ds. H. Z. Klink 
Ouderling van dienst: Elsa Vermeer 

Organist: Dirk Kes 

 
 
 
 
 
Luiden van de klok 
 
Voorganger komt in stilte binnen 
 
Intochtslied: Processielied (melodie: Lied 281 Liedboek) 
 
1 Wij zoeken hier uw aangezicht. God houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
3 Uw zoon heeft ons de weg gebaand. Laat ons volhardend daarop gaan: 
Kyrie eleison!  
 
6 Wij vragen vrede voor elkaar. Wanneer maakt gij ons bidden waar? Kyrie eleison! 
 
Bemoediging 
 
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw 
houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 
Groet 
 
Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, de Vader en van Jezus Christus, 
onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. 
 
Schriftlezing: Oude Testament: Psalm 22: 1-32 
 
Zingen: Psalm 140: 1, 3, 4 en 8 
 
1 Bescherm mij, Heer, behoed mijn leven, 
dat door geweld wordt overmand. 
Bedwing hen die naar onrecht streven, 
wier strijdlust elke dag ontbrandt. 
 
3 Zij maken in hun hoogmoed plannen, 
beramen in hun hart geweld, 
bewaar mij voor wie netten spannen 
en vallen hebben opgesteld. 
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4 Mijn God, zeg ik, Gij kunt het keren, 
hoor naar mijn stem die tot U schreit. 
Sterke Verlosser, Here, Here, 
mijn helm en pantser in de strijd. 
 
8 Ik weet: de Heer zal vonnis wijzen; 
’t verdrukte volk wordt opgericht. 
In recht hersteld zal het Hem prijzen 
en wonen voor zijn aangezicht. 
 
Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 19: 17-30 
 
Verkondiging 
 
Meditatieve muziek 
 
Zingen: Lied 181: 1-6 (LvdK) 
 
1 Noem d’ overtreding mij, die Gij begaan hebt, 
het kwaad, gekruiste Heer, dat Gij gedaan hebt, 
waaraan uw volk U schuldig heeft bevonden, 
noem mij uw zonden. 
 
2 Gij wordt gegeseld en gekroond met doornen, 
geminacht als de minste der verloornen, 
en als een booswicht, die zijn straf moet dragen, 
aan ’t kruis geslagen. 
 
3 Zeg mij, waarom men U aldus gehoond heeft, 
U dus, mijn vorst, gescepterd en gekroond heeft! 
Om voor mijn schuld verzoening te verwerven, 
moest Gij dus sterven? 
 
4 Hoe vreemd, dat voor de schapen zijner weide 
de herder zelf ter slachtbank zich liet leiden, 
de heer zich voor de schulden zijner knechten 
aan ’t kruis liet hechten. 
 
5 O wonderbare liefde, die ons denken 
te boven gaat, wat kan mijn liefd’ U schenken, 
wat ooit bereiken d’ arbeid mijner dagen, 
dat U behage? 
 
6 O liefde, voor dit offer van uw leven, 
wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven, 
opdat ik nooit, hetzij ik leev’ of sterve, 
Uw liefde derve! 
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Gebeden 
 
Iedere voorbede wordt zingend afgesloten met de acclamatie van lied 367e 
 

 
Stil gebed 
 
Gebed des Heren 
 
Zingen: Lied 590: 1-5 
 
1 Nu valt de nacht: Het is volbracht: 
de Heer heeft heel zijn leven 
voor het menselijk geslacht 
in Gods hand gegeven. 
 
2 De wereld gaf 
Hem slechts een graf, 
zijn wonen was Hem zwerven; 
al zijn onschuld werd Hem straf 
en zijn leven sterven. 
 
3 Hoe slaapt Gij nu, 
die men zo ruw 
aan ‘t kruishout heeft gehangen. 
Starre rotsen houden U, 
rots des heils, gevangen. 
 
4 ’t Is goed, o Heer, 
Gij hoeft de eer 
van God niet meer te staven. 
Leggen wij ons bij U neer, 
in uw dood begraven. 
 
5 Hoe wonderlijk, 
uitzonderlijk 
een sabbat is gekomen: 
eens voor al heeft Hij het juk 
van ons afgenomen. 
 
Zegenbede 
 
Voorganger: Laat ons heengaan in vrede, in de verwachting van de toekomst van 
onze Heer. 
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap 
van de heilige geest zij met u allen.  
 
Amen 
 
Wij verlaten in stilte de kerk. 


